
Hoi, 

Ik las dat op 23 februari onze nieuwe regering wordt gepresenteerd. Nou, ik ben 

benieuwd.  

Vandaag heb ik weer geprobeerd iets te snappen van het regeerakkoord van het nieuwe 

kabinet. Iedereen zegt dat het belangrijk is, omdat daarin staat wat de regering de 

komende jaren wil gaan doen. Maar eerlijk: ik begrijp er bijna niks van. Het staat vol 

moeilijke woorden en lange zinnen. Soms lees ik een stukje drie keer en nog weet ik niet 

precies wat ze bedoelen. Ik wil juist snappen wat er gaat veranderen, maar dat lukt niet 

echt. 

Wat ik vooral spannend vind, is dat ik ergens hoorde dat er misschien een 

social-mediaverbod komt voor kinderen onder de 15 jaar. Dat klinkt best heftig. Er staat 

wel dát ze jongeren beter willen beschermen, maar niet hoe ze dat precies gaan doen. Ik 

vraag me af hoe ze dat willen doen. Gaan ze apps blokkeren? Moet je straks bewijzen 

hoe oud je bent voordat je iets mag openen? En wat gebeurt er met kinderen die het 

toch proberen? Daar staat helemaal niks over. 

En dat geldt voor meer plannen. Ze schrijven dat ze scholen willen verbeteren en dat ze 

meer willen doen voor het klimaat, maar niet precies hoe dat dan werkt. Ik wil gewoon 

weten wat er gaat veranderen in mijn eigen leven. In de klas. Op straat. Online. 

Volgende week is de bordesscène. Dan staan ze daar allemaal netjes op de trappen en is 

het echt officieel. Ik ga zeker kijken. Misschien voel ik dan beter dat er iets nieuws 

begint, ook al snap ik nog niet alles. 

Groetjes, 

Melle. 


