
Hoi, 

Vandaag gebeurde er iets dat me nog steeds een beetje onrustig maakt. Ik zit al een 

tijdje in een groepschat met vrienden die ik heb leren kennen via een game. Het begon 

ooit met twee klasgenoten, maar inmiddels zijn er ook mensen bijgekomen die ik alleen 

online ken. Toch voelt het meestal veilig en gezellig. We lachen om dezelfde dingen, 

spelen dezelfde games en soms voelt het alsof ik ze beter ken dan sommige kinderen uit 

mijn klas. 

Maar vanmiddag kwam er ineens iemand nieuw in de chat: Nova_99. Niemand wist 

precies wie het was. “Een vriend van een vriend,” zei iemand, maar niemand kon 

uitleggen welke vriend dat dan was. Dat vond ik al een beetje vreemd, maar ik wilde niet 

meteen moeilijk doen. 

In het begin zei Nova_99 alleen maar normale dingen. “Hoi”, “Wat spelen jullie?”, dat 

soort dingen. Maar na een tijdje begon hij vragen te stellen die me een ongemakkelijk 

gevoel gaven. Eerst vroeg hij: “Hoe oud zijn jullie eigenlijk?” Daarna: “Waar woon je 

ongeveer?” En toen: “Stuur eens een foto, dan weet ik wie je bent.” 

Ik voelde meteen een soort knoop in mijn buik. Waarom wil iemand die ik niet ken dat 

weten? En waarom nu al? Toen ik niet reageerde, stuurde hij: “Doe niet zo moeilijk, 

iedereen stuurt dat toch.” 

Maar dat is helemaal niet waar. In onze groep stuurt bijna niemand foto’s. En al 

helemaal niet naar iemand die we niet kennen. Ik heb het gesprek dichtgeklikt, maar nu 

blijft het maar door mijn hoofd spoken. Wat als hij ook aan de anderen zulke vragen 

stelt? Wat als iemand wél iets stuurt? 

Ik twijfel wat ik moet doen. Moet ik het zeggen in de groep? Moet ik hem blokkeren? 

Moet ik het aan iemand vertellen? 

Groetjes, 

Melle. 


