
Hoi, 

Joehoe!!! Bijna vakantie!!! En dan is het jaar 2025 alweer voorbij. Wat gaat dat toch 

altijd snel. Ik denk zo aan het eind van het jaar toch altijd weer even terug aan wat er 

allemaal gebeurd is. Nieuwe verkiezingen, oorlog in Gaza en Oekraïne en de kunstroven 

uit het Louvre en het Drents museum waren wat mij betreft wel dingen die eruit 

sprongen.  

Van mijn favoriete muziekapp kreeg ik al een soort van jaaroverzicht. Die liet me zien 

welke liedjes ik het meest geluisterd heb, leuk vind ik dat. En ik begon na te denken hoe 

dat er bij mijn andere apps en media uit zou zien. Wat waren mijn favoriete apps dit 

jaar? Nou, toch met afstand TikTok! Denk ik… En mijn favoriete game? Nog steeds 

Roblox? Ik weet het eigenlijk niet? Misschien toch goed om eens naar te kijken. Ik ga ook 

eens even door mijn eigen foto’s en berichten. Eens kijken wat mijn mooiste, leukste en 

grappigste post was. En misschien mijn accounts weer eens opschonen. 

Dan kan ik meteen even nadenken over 2026… Zou hier ook een verbod op social media 

komen voor kinderen onder de 16? Dat is deze week in Australië begonnen… Geen 

TikTok, Snapchat, Insta…  

Ik zou zelf echt wel wat minder tijd willen  besteden aan TikTok. Laatst zag ik dat ik er 

meer dan 2 uur per dag naar had gekeken! Dat vind ik toch wel veel. Ik heb nu ook een 

maximale tijd voor TikTok ingesteld. Dat wil ik wel volhouden. En ik wil… 

Trouwens, daar ga ik nog even rustig over nadenken. Doen jullie dat ook? Dan wil ik het 

daar in de eerste les van volgend jaar wel met jullie over hebben. 

Ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantie en een heel gelukkig nieuwjaar! Tot 

volgend jaar! 

Groetjes, 

Melle. 


