
Heeej allemaal, 
 
Ik zat laatst op een feestje en iedereen zat op hun telefoon. Echt iedereen. We 
waren met een groep vrienden, maar in plaats van te praten, waren ze filmpjes 
aan het kijken of berichten aan het checken. Ik probeerde een gesprek te starten, 
maar het voelde een beetje alsof ik een tv-programma aan het onderbreken was. 
 
Ik snap het wel hoor. Soms is sociale media gewoon leuker dan de echte wereld. 
Even snel checken wat er trending is, een grappig filmpje delen, of zien wat 
anderen doen. Maar soms vraag ik me af: zouden we ons anders gedragen als 
sociale media niet bestond? 
 
Stel je voor dat je morgen wakker wordt en alle sociale media verdwenen is. 
Geen TikTok, geen Instagram, geen Snapchat. Hoe zou dat voelen? Zou je meer 
tijd overhouden? Of zou je het juist heel erg missen? 
 
Wat denken jullie? Zouden we zonder sociale media beter af zijn, of missen we 
dan iets belangrijks? 
 
Liefs,  
 
Melle 


