
 
Hey allemaal! 
 
Weten jullie hoe moeilijk het is om iets van de grond te krijgen? Ik bedoel niet zomaar 
iets, maar echt letterlijk iets laten vliegen! Ik probeerde deze week een vliegtuigje te 
bouwen van papier. Niet zomaar eentje, maar een die perfect door de lucht zou zweven 
en niet meteen naar beneden zou duiken. Na tien mislukte pogingen en een vliegtuig dat 
in de soep belandde (ja, echt gebeurd), had ik eindelijk een model dat wél goed vloog. 
 
Maar stel je eens voor: wat als je iets de ruimte in wilt krijgen? Niet zomaar een vliegtuig, 
maar een apparaat dat helemaal naar de maan moet reizen en daar moet landen! Best 
wel bizar, toch? Toch zijn er mensen die daar hun hele leven aan werken. Europa heeft 
zelfs plannen om voor het eerst een eigen maanlander te bouwen. 
 
Waarom zou je eigenlijk naar de maan willen? Het is toch gewoon een grote rots zonder 
lucht? Of zit er meer achter? Wat denken jullie? 
 
Liefs,  
Melle 
 


