
Heeej allemaal, 

Gisteren had ik weer zo’n moment dat ik me iets afvroeg. Het begon toen ik mijn ouders 

vroeg of ik een extra uurtje op mijn tablet mocht, en hun antwoord was meteen: "Nee, dat is te 

laat." Maar ietsje later zaten ze allebei op hun telefoons. Zij mogen dat wanneer ze willen, 

zonder dat iemand hen zei dat het te laat was of dat ze teveel op hun mobiel zitten. 

Waarom mag ik dan niet gewoon hetzelfde doen? Ze kunnen zoveel tijd online doorbrengen, 

maar voor mij is er altijd wel een 'tijdslimiet'. Hoe komt dat? Ik snap best dat er regels zijn, 

maar soms voelt het echt oneerlijk. Als ik naar mijn ouders kijk, kunnen ze zonder problemen 

naar filmpjes kijken, berichten sturen, en online shoppen. Ik zou dat ook wel willen, maar 

zodra ik dat probeer, krijg ik altijd dezelfde reactie: "Je moet eerst je huiswerk maken!" 

Waarom hebben zij wel die vrijheid en ik niet?  

Ze zeggen altijd dat het goed voor me is, dat ik niet te veel achter een scherm moet zitten, 

maar als het dan om hun eigen scherm gaat, lijkt dat ineens niet zoveel uit te maken. Hoe 

komt het dat volwassenen zo’n andere manier van omgaan hebben met schermen dan 

kinderen? En is het niet een beetje raar dat ik altijd op de klok moet letten? Misschien zijn we 

wel allemaal een beetje te streng met de regels. Want als mijn ouders ook niet altijd op hun 

schermtijd letten, waarom zou ik dan wel?  

Wat denken jullie, zou het niet eerlijker zijn als we allemaal wat de vrijheid krijgen om zelf te 

bepalen hoe we met schermen omgaan? 

Liefs, 

Melle 

 
 


