Heeejj allemaal,

Het is zo’n week waarin alles een beetje apart lijkt te lopen. Ik was onderweg naar huis
en zag een zelfrijJdend busje dat op een rare plek stond stil te piepen. Niemand wist wat
het aan het doen was, zelfs de mensen eromheen niet. Het leek wel alsof het busje in de
war was geraakt.

Dat deed me denken aan mijn slimme speaker thuis. Laatst gaf ik ‘m een opdracht, maar
hij snapte het totaal verkeerd. In plaats van muziek af te spelen, ging hij vertellen over
het weer in Japan. Het was best grappig, maar ook een beetje raar. Hoe kunnen zulke
apparaten soms zo slim zijn, en op andere momenten helemaal niet?

Misschien komt dat omdat ze toch niet echt kunnen denken, zoals wij dat doen. Wij
leren van fouten, maar hoe zit dat met robots? Kunnen ze ooit net zo’n goede keuzes
maken als wij, of moeten wij altijd een beetje opletten voor als ze iets verkeerd doen?
Had ik bijvoorbeeld dat zelfrijdende busje moeten helpen?

Wat denken jullie?
Liefs,

Melle



