
Hooiii! 
 
YEEAAAHHHH!!! Eindelijk hebben we een vakantie geboekt! Toen mijn ouders het 
voorstelden had ik er echt geen zin in, maar inmiddels heb ik er megaveel zin in. Het 
wordt echt een avontuur.  
 
Mijn ouders zaten te zeuren over dat ze niet weer willen vliegen, dat is niet meer modern 
en duurzaam. Boeiend! Ik wil gewoon lekker naar de zon toe. Ik heb hard gewerkt op 
school en moet opladen voor het nieuwe schooljaar, toch? 
 
Het toffe is dat we nu meerdere vakanties in 1 gaan doen. We gaan naar een pretpark in 
Duitsland, shoppen in Italië, zonnen op het strand in Frankrijk en door de bergen 
wandelen in Spanje! Dit klinkt enorm duur en juist niet duurzaam, maar dat is nou juist 
het leuke… we gaan met de trein! Er zijn dus treinkaarten die een hele maand geldig zijn 
en daarmee mag je tijdens die maand een aantal dagen gebruik maken van alle treinen 
die je zou willen. We kunnen dan in ieder land ongeveer 4 dagen vertoeven en dan reizen 
we met de trein in 1 dag naar een ander land toe. Lekker landje-hoppen! :) 
 
Ik ben alvast druk bezig met het pakken van mijn kampeerspullen, ik wil natuurlijk niks 
vergeten! Ergens in mijn kamer heb ik nog een powerbank liggen. Die zal ik vast nodig 
hebben, want ik zal niet altijd mijn telefoon kunnen opladen. Ik maak veel foto's dus 
dan gaat de batterij erg snel leeg. 
 
Wij moeten hierna nog 1 week naar school toe. Is bij jullie de vakantie al begonnen? 
 
Liefs, Melle 
 


