
Heee allemaal, 
 
Vorige week vertelde ik over Pieter, hij was gezakt voor zijn examen en samen zouden we 
zijn wiskunde gaan oefenen. Superleuk maar ook erg zwaar hoor. Hij wil echt graag 
slagen en wilde de hele tijd afspreken om te leren. Hij is superblij met mijn hulp dus daar 
ben ik blij mee.  
 
Gisteren belde hij me weer op en ik dacht 'neeeeeuuuh! Het is eindelijk mooi weer en 
wilt hij alweer gaan leren :S'. Vertelde hij ineens dat hij mij niet meer nodig had. Zijn 
ouders hadden een online huiswerkbegeleider gevonden die via whatsapp elke dag van 
de week, op elk moment beschikbaar is!? Daar kan ik niet tegen concurreren 
hoor. Ergens was ik opgelucht maar ik vond het ook erg jammer. Het was fijn om iets 
voor Pieter te kunnen betekenen.  
 
Het verbaasde mij dan ook om deze week op de radio te horen dat steeds minder 
mensen iets doen met goede doelen. Zelf vind ik het fijn om iets voor iemand anders te 
doen, daar ben ik toch niet de enige in?  
 
Liefs Melle 
 


