Hooooii!

OMG, ik ben weer eens superstom geweest. Ik ben vorige week vrijdag om 12 uur mijn
nieuwe telefoon kwijtgeraakt!

Het was een prachtige dag, lekker weer en veel vrolijke mensen. Ik liep lekker door het
parkje en ging even zitten op een bankje om van de zon te genieten. Je zal niet geloven
wat er toen is gebeurd... Ik heb mijn telefoon op het bankje laten liggen en ben zo
weggelopen! Een hele aardige man genaamd Erik heeft mijn mobiel gevonden en met
behulp van het telefoonboek heeft hij mijn ouders kunnen bellen. Gelukkig had ik mijn
telefoon al heel snel weer terug.

Ik hoorde laatste dat er videobeelden van wel 50 jaar geleden weer zijn teruggevonden.
Hoe bizar is dat?! Het waren videobeelden van een jeugdserie '"Hamelen'. Gelukkig is nu

het hele archief van Hamelen weer compleet.

Ben jij ooit iets kwijtgeraakt en heb je het toen nog teruggevonden? Hoe heb je dat
teruggevonden?

Liefs, Melle



