
 
Halloootjes, 
 
Ik ben reuzenieuwsgierig naar de foto's die jullie vorige week hebben gemaakt. Zelf heb 
ik de afgelopen week geen nieuwe foto's gemaakt, het was veel te slecht weer om naar 
buiten te gaan. Eigenlijk vond ik dat helemaal niet zo erg. Ik had lekker veel tijd om oude 
foto's te bewerken met de tips die ik vorige week heb gekregen. Zo heb ik toch heel snel 
veel oude foto's mooier gemaakt :) 
 
Creatief bezig zijn vind ik sowieso altijd heel erg leuk. Eén van mijn grootste 
inspiratiebronnen is Vincent van Gogh. Hij schildert op een bijzondere manier en hij 
gebruikt geweldig mooie kleuren.  
 
Nu las ik van de week dat ik niet de enige ben die fan is van Vincent van Gogh. Er blijkt 
zelfs een gekko te zijn die vernoemd is naar hem, omdat zijn huid op een beroemd van 
Gogh schilderij lijkt. Wie weet moet ik ook wel aan het schilderen gaan… Het lijkt mij 
supergaaf als mijn naam gebruikt wordt voor een dier. Dan kan iedereen mijn kunst 
bewonderen in de natuur. 
 
Omdat ik toch binnen zat ben ik meteen begonnen met mijn kunstenaarsavontuur. Er 
zijn online veel programma's waarmee je kunt tekenen en schilderen. Zelf wist ik niet zo 
goed hoe deze programma's werken, maar dit blijkt supermakkelijk te zijn. Niet alles is 
even mooi geworden, maar er zitten wel al een paar pareltjes tussen. Ik zal nog wel flink 
moeten oefenen om net zo goed als Vincent van Gogh te worden.  
 
Maken jullie weleens een digitale tekening of schilderij? Waarmee doen jullie dat dan?  
Ik kan alle tips gebruiken! 
 
Liefs, Melle 
 


