Heeee,

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: ik mag voor het eerst een eigen mobiele
telefoon uitkiezen! Ik had al een oude van mijn ouders maar nu mag ik er zelf één
uitzoeken.

Ik ging op onderzoek uit, maar jeetje, wat zijn er veel keuzes. Veel mensen gebruiken een
iPhone maar die vind ik heel duur, dus ik ga nog even verder zoeken. Ik wil graag een
telefoon met minstens 256 Gigabyte opslagcapaciteit, want ik maak veel foto’s en
filmpjes om mijn telefoon. Bij Samsung en Motorola hebben ze telefoons tussen de 200
en 250 euro met veel geheugen en een redelijke camera.

Mijn moeder heeft op de website van de consumentenbond gekeken en daar vinden ze
de Samsung Galaxy A54 de beste koop voor 332 euro, maar dan moet ik van mijn ouders
zelf nog 82 euro bijleggen. Kijken dus of ik komende vakantie nog ergens een bijbaantje
kan doen, want ik heb nog maar 55 euro in mijn spaarpot. Dan gaat die iPhone het
helemaal niet worden, want de goedkoopste iPhone 15 kost al meer dan 800 euro!

Ik las deze week trouwens een bericht over het bedrijf Apple, die de iPhone heeft
bedacht.

Ze worden aangeklaagd door de Amerikaanse overheid omdat ze teveel macht hebben
op de markt voor telefoons. Ik vind dat raar. Die Amerikanen zijn allemaal een beetje
‘weird’, maar waarom klaag je een bedrijf aan omdat iedereen hun telefoon wil hebben?
Moeten ze dan slechtere mobieltjes gaan maken, ofzo? Waarschijnlijk begrijp ik het
verkeerd, want de overheid zal ze niet zomaar aanklagen.

Ik ben reuze benieuwd welke telefoon jullie hebben. In mijn klas valt het reuze mee
hoeveel iPhones er zijn, is dat bij jullie ook zo?
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