Heeeey,

Mijn nichtje Tess in Den Bosch (deze week omgedoopt in Oeteldonk) heeft deze week al
vakantie. Ze vraagt altijd of ik kom logeren, maar bij ons moet iedereen gewoon nog naar
school. Wij zijn pas volgende week vrij. Ik wilde aankomend weekend gaan, maar dan is
carnaval alweer voorbij zei Tess.

Ik snap er niet veel van, want het is elk jaar weer op een andere datum. Vorig jaar was ik
wel bij haar en kon ik ook carnaval meevieren. Het was wel koud, maar ook heel erg
gezellig. De mensen in Den Bosch waren bijna allemaal verkleed met heel veel
boerenkostuums. Op het marktplein stonden twee hele grote poppen als standbeelden,
ook verkleed als boer en boerin.

Mijn oom en tante waren ook verkleed en vierden alle carnavalsdagen op straat enin
allerlei cafeetjes, waar Tess en ik ook wat mochten drinken. Oom Naut en tante An
dronken best veel biertjes vonden wij en ze gingen ook steeds harder praten en zingen.
Tess schaamde zich een beetje omdat haar vader steeds foto's maakte en die direct op
Facebook postte, ook met ons op de foto's. Gelukkig heb ik met mijn moeder de
afspraak dat zij alleen foto's van mij op Facebook plaatst als ik ze ook leuk vind. Niet dat
er iemand uit mijn klas op Facebook zit, maar sommige ouders plaatsen zulke stomme
foto's online dat je er op school mee gepest kunt worden.

Ik vraag me af of oom Naut op z'n werk niet geplaagd wordt met die foto’s... Hij werkt op
een heel deftig advocatenkantoor, maar zijn Facebook-account staat voor iedereen
open.

Wat denk jij?

Liefs, Melle



