
Hoi! 
 
De Oscarnominaties zijn geweest. Altijd wel gaaf om te zien welke film er dit jaar met de 
grootste prijzen vandoor gaat. Ik kijk altijd of het misschien een van de films wordt die ik 
ook heel goed vond. 
 
Dit jaar zag ik dat Barbie vaak genomineerd is. Ik ben naar Barbie geweest in de bios en 
vond hem ook echt heel leuk. Behalve dat het op een heel leuke manier was 
vormgegeven, zat er ook een dubbele boodschap in. Vrouwen waren duidelijk de baas in 
Barbieworld. Ken liep gefrustreerd door het beeldscherm. 
 
Nu las ik dat er veel ophef is over dat 'Barbie' zelf niet is genomineerd. Veel mensen 
vinden dat Margot Robbie (de actrice) ook een Oscarnominatie verdiend had. Ryan 
Gosling (de acteur van Ken) is er ook hartstikke boos over. Ik las dat men vindt dat het 
precies het hele punt van de Barbiefilm is. Een film over feminisme wordt dus 
'gediscrimineerd' met de Oscars.  
 
Interessant vraagstuk wel. Is dit zo?  
Ik weet eigenlijk niet of ik het hiermee eens ben. Hier ga ik me deze week in verdiepen! 
 
Tot snel! 
 
Liefs Melle 
 


