
Hey, 
 
Ik heb al echt heel lang een soort obsessie voor Pompeï. Ik ben daar een paar jaar terug 
geweest en het is zo bizar om een eeuwenoude stad op die manier te kunnen bekijken. 
Lijkt me zo gaaf om dat op te mogen graven. 
 
Ik las deze week dat er weer een nieuwe ontdekking is gedaan. Ze vonden een bakkerij 
waarin tot slaaf gemaakte gevangenen meel maalden voor brood. Er kwam daar dus 
bijna geen licht naar binnen, het was er aardedonker. Er was één heel klein hoog 
raampje met tralies ervoor. Stel je voor dat je daar elke dag je werk moest doen! Dat is 
volgens mij hartstikke ongezond en vooral heel deprimerend.  
 
In deze tijd zou dit niet meer mogen. Een werknemer heeft rechten en bijvoorbeeld de 
hoeveelheid daglicht die je minimaal moet zien op je werkplek staat ook vastgelegd. 
Tegenwoordig zijn er allerlei rechten waar een werkgever zich aan moet houden. Niet 
alleen werknemers hebben rechten. Iedereen heeft rechten. Ook wij als kinderen 
hebben rechten. 
 
Wisten jullie trouwens dat er ook speciale digitale kinderrechten zijn? Ik ga eens 
opzoeken of mijn ouders zich daar wel aan houden. Misschien kan ik op daarmee toch 
mijn schermtijd wat verhogen… 
 
Tot snel! 
 
Liefs, Melle 
 


