Hey hey,

Ik kreeg van de week een mailtje dat ik een playlist met mijn meest geluisterde liedjes van
2023 kan beluisteren op Spotify. Een paar liedjes was ik alweer helemaal vergeten, die heb ik
in januari en februari veel gedraaid, maar daarna niet meer.

Sommige liedjes zijn wel favoriet gebleven. Ik kon bijvoorbeeld zien wanneer ik het met jullie
over Taylor Swift heb gehad. Zij staat zelfs in mijn top 5 beluisterde artiesten van dit jaar!

Sowieso krijg ik nu allerlei lijstjes om mijn oren met ‘The best of 2023". Ik hou wel van zulke
lijstjes. Het zorgt ervoor dat je een beetje terugblikt op het afgelopen jaar.

Ook zag ik een lijst met de opvallendste Google-zoektermen van 2023. Daar stond
bijvoorbeeld de crompouce in. Ik kan mij voorstellen dat Google dat woord in 2022 nog
amper kende en nu wordt er dagelijks duizenden keren naar gezocht (echt wel een aanrader
die crompouce hoor!).

Ik zag ook veel namen van beroemdheden voorbijkomen. Blijkbaar doen vooral overleden
beroemdheden het goed op Google. Dat snap ik ook wel. Als ik op het nieuws hoor dat
iemand overleden is, ben ik ook vaak benieuwd wie dat eigenlijk ook alweer was. Dan zoek ik
die persoon ook vaak even op Google op.

Soms kan ik ook een beetje verdwalen in Google. Dan vind ik echt totaal niet waar ik naar
zocht. Ik frustreer me dan wel altijd een beetje. Google is toch zogenaamd zo slim? Waarom
weet hij dan niet wat ik bedoel?! Hebben jullie dit ook weleens? |k ga eens googelen of er
Google tips zijn! ;)

Liefs, Melle



