
 
Hey hey, 
 
Hoe gaat het met jullie? Stond voor jullie gevoel ook het journaal non-stop aan vorige week?  
 
Mijn ouders waren echt continu bezig geweest met de uitslagen van de verkiezingen. Ik snap 
heus wel dat het belangrijk is hoor, maar om er nou de hele tijd naar te kijken... Het verhoogt 
de stemming in huis in ieder geval niet altijd. 
 
Dat vind ik wel vaker van het nieuws op televisie. Nadat we gekeken hebben, komt er altijd 
een hoop geklaag over wat er allemaal niet goed gaat in de wereld. Daarvoor zet je toch niet 
vrijwillig de televisie aan? Ik kijk liever series of films waar ik blij van word. Dan zie ik soms 
ook wel een hoop ellende, maar toch vind ik het leuk om naar te kijken. Dat idee heb ik dus 
echt niet bij mijn ouders na het nieuws.  
 
Ik las laatst over een website waar alleen maar positief nieuws wordt gepubliceerd, omdat zij 
vinden dat er veel te weinig aandacht is voor positief nieuws. Ik vraag me af waarom je 
eigenlijk zo weinig positief nieuws ziet. Vinden we dat minder interessant ofzo?  
 
Wat denken jullie? Moet er meer ruimte zijn voor positief nieuws?  
Waarom wel of waarom niet?  
 
Ben benieuwd!  
 
Tot volgende week :) 
Liefs, Melle 
 


