
Hoi allemaal! 
 
Vorige week heb ik mij verdiept in de maskers. Ik heb er een paar ontworpen en werd daar 
steeds iets beter in, geloof ik. Nu nog een 3D-printer vinden om er ook echt eentje te kunnen 
printen. Het zou wel tof zijn om een keer mijn zelfontworpen masker te dragen. Ik heb een 
masker ontworpen van een leeuw, de koning van de jungle.  
 
Over koningen gesproken; Deze week las ik over de gorillagroep in Diergaarde Blijdorp die 
gaat verhuizen, omdat hun leider Bokito is overleden. Ik heb deze beroemde gorilla een keer 
in het echt gezien en jeetje, wat was ik onder de indruk. Hij straalde gezag en leiderschap uit, 
terwijl hij alleen maar om zich heen keek. De gorillagroep deed wat de leider van hen wilde.  
Een nieuwe leider vinden gaat nog niet zo makkelijk en het is dan maar de vraag hoe de 
nieuwe leider en de andere gorilla’s op elkaar reageren. Interessant hoe dat in het dierenrijk 
werkt. 
 
Nu moeten ze dus verhuizen naar andere dierenparken. Wel zielig hoe die apen dus nu 
allemaal weer aan een ander plekje moeten wennen met misschien wel weer allemaal 
nieuwe apen om hen heen. Ik vraag me af hoe dit voor een gorilla is. Zouden die hier een 
traantje bij laten of denk ik nu veel teveel als een mens? 
 
Diergaarde Bijdorp gaat nu het gorillaverblijf renoveren. Ik ben enorm benieuwd wat zij 
hiermee gaan doen. Zullen ze een plek maken voor andere dieren? Misschien besluiten ze 
om geen nieuwe dieren te plaatsen en wordt het een grote speelplek of zelfs een pluktuin 
voor kinderen vol met fruit? We zullen het zien…. 
 
Liefs, Melle 
 


