
Hoi Allemaal,

Fawaka met jullie? Hier alles kits, hoor! Ik vandaag even de honneurs waar voor Melle, want ik
moet echt even iets kwijt. Het spijt met dat ik even moet palaveren, maar ik ben die quatsch
nu echt een beetje beu.

Ik word namelijk echt KNETTERGEK van al die berichten in de groepsapp van de klas van
Melle!!! HET IS ECHT NIET NORMAAL MEER!!! 

Het zijn er ten eerste echt VEEL TE VEEL!!! Laatst had ze gewoon 347 berichten… Denk je nou
echt dat ze die dan allemaal nog gaat lezen? NEE, NATUURLIJK NIET! 

Oh, en ik wil ook graag even iets zeggen tegen al die vervelende jongetjes die de app-groep
vol spammen door berichten woord voor woord in aparte berichtjes te sturen.
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En dan al die emoji’s, soms snap ik er niks van. IK WORD ER HELEMAAL PARA VAN! Sorry, dat
ik soms zo zit te schreeuwen, maar ik word er echt jammermoedig van 😭. 

Kunnen jullie niet gewoon duidelijke, simpele taal gebruiken die iedereen begrijpt? DOE
GEWOON NORMAAL! 

Groetjes,

Karen, 
de moeder van Melle!

 OMG, ROFLOL, BOMBASTIC SIDE EYE!!!


