
Hoi Allemaal,
 

Woensdag ben ik op een soort van schoolreis geweest. Met de bus brachten we een bezoek
aan Kamp Vught. Ken je dat? Dat is een oud concentratiekamp. Vandaaruit werden de mensen

naar Auswitz enzo gebracht.
Je kunt daar door de oude barakken lopen, het monument van het kindertransport bezoeken

(heb je daar wel eens van gehoord? Heftig, man! Op 6 juni 1943 werden vanuit Vught bijna
1300 Joodse kinderen naar Sobibor gebracht. Pff..) en je kunt er een expositie bezoeken.

 
Je ziet dan allemaal voorwerpen en zo. Maar ook heel veel foto’s. Ik vond dat zo heftig om te

zien dat ik er bijna van moest huilen. Ik heb er ‘s avonds ook nog vaak aan terug gedacht.
 

Toen ik ‘s avonds nog met mijn vriendin aan het appen was, vroeg ik hoe zij het hadden
gevonden. “Saai” en “Ging wel” kreeg ik terug. Zitten ze nu gewoon stoer te doen of wat is dit?

 
Ik vond het keiheftig en zij reageren zo. Gek. Iedereen reageert toch anders op dat soort

dingen, denk ik. Sowieso op foto’s en video’s. 
 

Zo moest mijn zusje pas echt heel erg lachen om een foto die ze ergens zag. Ik heb hem ook
bekeken en ik vond het maar een enge foto. 

 
Mijn moeder houdt van schilderijen van Rembrandt en mijn vader houdt van Picasso. Ik kijk

graag naar foto’s van dieren en de natuur. Mijn zusje liket alleen maar sportfoto’s.
Maar het doet wel iets met je. Alleen weet je dus nooit echt zeker hoe een beeld bij iemand

binnenkomt. 
 

Kunnen jullie daar voorbeelden van bedenken?
 

Groetjes,
Melle!

 

Ik zie, ik zie...


