
Hoi Allemaal,

Valt het jullie ook op dat er de laatste tijd overal gepraat wordt over kunstmatige intelligentie? 

Ineens komt het overal voorbij. Op TV, op mijn socials en zelfs mijn ouders hebben het er over.
Mijn vader moest laatst voor zijn werk een tekst schrijven en dat heeft toen gewoon door
CHatGPT laten doen! Daar hebben jullie toch ook wel eens iets over gehoord? 

Nou ja, in ieder geval,hetvalt me gewoon op. Ik heb ook ineens een AI-vriend inmijn SnapChat
… Die stond er ineens tussen. Heb jij dat ook? Wat doe jij er mee? Ik niets eigenlijk. Soms stel ik
wel eens een vraag aan hem en dan krijg ik antwoord. Net zoiets als Google eigenlijk…

Maar dat kunstmatige intelligentie, of AI, wat is dat nou eigenlijk precies? Ik weet het niet zo
goed. Ik weet wel dat ik het ook wel een beetje eng vind klinken. Alsof de robots de wereldgaan
overnemen. Zou dat kunnen?

Het zal allemaal wel handig zijn enzo, maar ik heb toch ook wel mijn twijfels. Ik kan toch ook
zelf nadenken?

Ik heb het trouwens wel even uitgeprobeerd, hoor. Ik heb aan die “Mijn AI” gevraagd of hij een
boekverslag kon maken over “Een van ons liegt”, maar dat stond vol met rare zinnen en
woorden die ik nooitzelf zou gebruiken. Toen heb ik het toch maar gewoon zelf gedaan.
Sowieso lastig om een AI chatbot mijn eigen mening te laten verwoorden.

Ik zou er toch wel eens wat meer over willen weten. Wat weet jij al over kunstmatige
intelligentie?

Groetjes,
Melle!

AI,AI,AI?!


