
Hoi Allemaal,

Afgelopen zaterdag had ik met mijn vriendinnen afgesproken om lekker naar de stad te gaan.
De hele middag gezellig samen shoppen! Dat was alweer eventjes geleden, dus we hadden er
allemaal extra veel zin in.

We hadden afgesproken bij mij thuis te verzamelen en van daaruit gingen we met de fiets naar
het centrum.

Ik wilde eigenlijk al meteen naar mijn favoriete winkeltje in onze stad gaan. Zo’n leuk klein
winkeltje waar ze van alles verkopen. Leuke kleding, maar ook zelfgemaakte sieraden en
tassen. Ik loop iedere keer dat ik in de stad ben even bij dit winkeltje binnen en ik koop er ook
geregeld iets. Bijvoorbeeld die leuke armband die ik mama vorig jaar voor Moederdag heb
gegeven en mijn lievelingsrok heb ik ook in dit winkeltje gekocht.

Nu vinden mijn vriendinnen dit winkeltje gelukkig ook helemaal fantastisch, dus ze gingen
meteen mee toen ik voorstelde om direct er naar toe te gaan. Toen we voor het winkeltje
stonden schrokken we best wel. De winkel gaat sluiten. De posters op de ramen schreeuwen
“OPHEFFINGSUITVERKOOP!” en op het krijtbord voor de ingang valt te lezen dat de winkel
volgende week al gaat sluiten, alles 50% korting…

Binnen vroegen we aan de eigenaresse waarom ze gaat sluiten. Altijd als wij hier kwamen, was
het best wel druk in het winkeltje. We hoorden van de eigenaresse dat het gewoon te weinig
oplevert. De kosten zijn gestegen, de inkomsten gedaald. “Steeds meer mensen kwamen hier
kijken en ideeën opdoen, en dan gingen ze daarna naar huis en bestelde ze het online bij een
grote webshop. Daar kan ik niet tegenop concurreren.”

Jammer hoor… Steeds meer van dit soort winkels verdwijnen uit onze stad. Misschien kunnen
we over een paar jaar niet eens meer gaan shoppen… dan zijn er alleen nog maar webshops…
Dat zou ik echt jammer vinden. Bovendien, als ik in dit leuke winkeltje iets kocht, dan nam ik
het meteen mee en kon ik het meteen aan. Bij een webshop heb ik al een paar keer
meegemaakt, dat ik het bestelde item helemaal nooit ontvangen heb. Of dat ik er maanden op
moest wachten. 

Wat vind jij ervan? Bestel jij online of ga je liever naar de winkel?

Groetjes,
Melle!

Webshop of nepshop?


