
Hoi Allemaal,

Fijne vakantie gehad allemaal? Ik wel, hoor! Lekker even helemaal niks moeten en veel
met mijn vriendinnen afgesproken.
We hebben in de vakantie ook een nieuwe appgroep aangemaakt met een paar meiden.
Wij zijn namelijk helemaal gek van het songfestival. Sinds Duncan Lawrence won in Israël
en Maneskin in Rotterdam, zijn we fan.

En nu is het weer zover. De Nederlandse inzending van dit jaar is al veel in het nieuws
geweest… en niet altijd positief. Want die eerste optredens waren echt supervals.
Iedereen maakte Mia en Dion helemaal belachelijk. Dat vond ik wel een beetje te ver gaan,
hoor. Zij doen toch gewoon hun best?

Nu hebben ze het liedje aangepast en klinkt het echt top! Ik ben echt heel erg benieuwd
waar ze gaan eindigen. Ik hoop dat ze in de top 10 komen, maar dat wordt nog een lastig
verhaal ben ik bang. Vooraf zijn er altijd al veel voorspellingen en vaak komen die wel
ongeveer uit. Vorig jaar zei iedereen al van tevoren dat Oekraïne zou gaan winnen en dat
gebeurde dan ook.

Nu wordt er voorspeld dat Nederland 18e wordt of dat ze zelfs de finale niet gaan halen…
nou ja, dat laatste weten we in ieder geval dinsdag al. Misschien weet jij het zelfs al
wanneer je dit leest. Ik ben dan wel weer benieuwd naar de reacties in de media…

De winnaar wordt trouwens Zweden als je de voorspellingen mag geloven. Voor Zweden
doet Loreen mee, die 11 jaar geleden al een keer eerder het songfestival won met
“Euphoria” en dat is ook wel een beetje mijn favoriet.

Hoewel ik natuurlijk hoop dat Nederland gaat winnen! Ik zit er dinsdag, donderdag en
zaterdag in ieder geval klaar voor! Hup Holland!

En jij? Ga jij kijken?

Groetjes,
Melle!

Toontje lager of hoger?


