
HHoi Allemaal,

Woest ben ik! Kwaad! Verdrietig! En ik voel me machteloos…

Wat er aan de hand is? Dat zal ik je vertellen…. Mijn broer wordt gepest! Wij merkten de
laatste tijd wel aan hem dat hij minder vrolijk was. En hij was ook een paar keer ziek. Maar
dat was dus eigenlijk omdat hij niet meer naar school wilde. Dat heeft hij ons nu verteld.
Gelukkig maar. Nu kunnen we hem helpen en dat gaan we doen ook! Maar hoe?

We weten dat hij nu al een paar maanden steeds door dezelfde kinderen gepest wordt.
Ze schelden hem uit en sluiten hem buiten. Ook ontvangt hij via allerlei sociale media
vervelende berichten. Het pesten wordt maar door een paar kinderen gedaan, maar het
zorgt er wel voor dat hij dus niet meer naar school wil. Zijn andere klasgenoten staan erbij
en zien wel wat er gebeurt, maar durven verder eigenlijk ook niets te doen.

Mijn ouders hebben al een gesprek gehad op school en het gaat nu al iets beter, maar
online gaat het gewoon door.

Appjes, haatreacties op zijn socials en ze hebben zelfs eens een rare video over hem
online gezet. Dat mag toch zomaar niet? Is dat niet strafbaar? Moeten we dan naar de
politie stappen? Ik weet het niet. 

 Volgens mij hebben we het eerder al eens gehad over de erecode. Daar heb ik misschien
wel iets aan…
Weet je nog? Negeren (dat kan dus niet meer, want hij wordt er echt gek van!),
rapporteren (bij wie dan?), blokkeren, verwijderen en/of reageren…
Maar toch is het lastig. Ik moet dat nu aan hem uitleggen en daar ben ik niet zo goed in. 

Kunnen jullie helpen? En hebben jullie zelf ook nog tips of ervaringen om te delen?

Groetjes,
Melle!

Zeg Dag tegen pesten


